
Huwelijk, een weg van liefde 
Hoe is het om een tijdje getrouwd te zijn? 

Je kunt het gevoel hebben dat alles steeds sneller gaat. De vakantie is voorbij 
en de versnelling valt nu juist op. We moeten ons de hele tijd aanpassen aan 
veranderende trends voor leefstijl, mode en voeding, nieuwe technologieën 
en voortdurende veranderingen. Dit kan ons doen vervreemden van elkaar  
en onze wortels. In rust kijken naar hoe je samen als echtpaar leeft, tegen je 
beperkingen aankijkt en daar blij mee kunt zijn. Gelovig stilstaan bij het feit 
dat het aardse leven niet oneindig is en dat je dankbaarheid kunt 
ontwikkelen voor het leven wat je nu samen hebt. Het weekend van 9-11 
september in Thorn biedt al deze kansen. 

Weekend - jij+ik=wij 
Ontmoeten, met HART voor een weg samen

INFO@RELATIECURSUS.NU VANAF 17:00 UUR 09 - 11 SEPTEMBER

Huis van stilte 
We zijn te gast bij 
de Foyer de 
Charité. 
Aanmelden:  
www.foyer-thorn.nl  

Stilstaan 
Misschien heb je 
jezelf al eens de 
vraag gesteld:  
“Ben ik bezig zoals 
ik bezig wil zijn?” 

Voor kinderen 
Er is een eigen 
programma voor 
kinderen en  
tieners.

RUST EN STILTE 
Locatie: Foyer de 
Charité in Thorn 

vrij 09/09 - zo 11/09 
van 17:00-17:00

1
VERDIEPING 

Wederkerigheid en de 
Spiritualiteit van 

Gemeenschap. Door 
Gerard en Elly van Meel

2
ONTMOETING-FOR-2 

Tijd voor een echte 
ontmoeting in de rust 

en de stilte van  
Thorn

3

Thorn

http://www.foyer-thorn.nl
http://www.foyer-thorn.nl

